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du=kinderoppas . Zondag 20 juli Zondag 27 juli Zondag 3 augustus ~ Zondag 10 augustus

Gezamenlijke Gezamenlijke Gezamenlijke Gezamenlijke Zie blz. 12 voor de
ADRIAEN dienstin de dienstin de dienstin de dienstin de diensten van 17, 24
JANSZKERK Pelgrimskerk Pelgrimskerk Pelgrimskerk Pelgrimskerk en 31 augustus

Kasteelweg 50

10.00 uur: ko + kn | 10.00 uur: ko + kn [ 10.00 uur: ko + kn | 10.00 uur: ko + kn |Zie blz. 12 voor de
PELGRIMSKERK ds.D. van Vreeswijk| ds.D. van Vreeswijk| dhr. G. Slingerland | dhr. E. Bruggeman |diensten van 17, 24

Reyerdijk 51 en 31 augustus

10.00 uur: 09.30 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: Zie blz. 12 voor de
GROENE TUINKERK |Ds. S. Kurtzahn Ds. C.L. de Rooij Ds. S. Kurtzahn dienstenvan 17, 24
Groene Tuin 353 Dienst met Bolnes | Dienstin Bolnes | Dienst metBolnes | Heilig Avondmaal|en 31 augustus

Collecte: Kerk in Collecte: Kerk + Collecte: Diaconie

Actie Dhr. G. Heester Kerkelijke activiteiten | + Werelddiaconaat

10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: Zie blz. 12 voor de

Nw. SONNEBURGH |dhr. J. Bos dhr. M. Ligthart dhr. A.A. Hofland | dhr. J. Bos dienstenvan 17, 24

en 31 gugustus

10.30 uur: 10.30 uur:
MEERWEIDE Mw. A. Schram ? of een
zangdienst

MAASSTAD 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur: 10.00 uur:
Ziekenhuis, Dhr. Alex Olsen Mw. Jannie van Dhr. Emile Boley Dhr. Emile Boley
Maasstadzaal Boeddhistische Bockel Geestelijk Verzorger Geestelijk Verzorger

bijeenkomst Maasstad ziekenhuis Maasstad ziekenhuis

11.00 uur:

SMEETSLAND Dhr. G. Heester

Predikanten Geestelijk verzorgers Kerkelijk werker
Groene Tuinkerk + Meerweide Groene Tuinkerk

Kerk aan de Maas Ds. E.A. van Halsema Mw. M. van Weerden
Ds. Stephan Kurtzahn 06-46 64 22 98 06 - 140509 68

06-442273 30
stephankurtzahn@kpnmail.nl

rianne.van.halsema@aafje.nl groenetuin.kerkelijk@gmail.co

Smeetsland Contact pastoraat

2SI L Adriaen Janszkerk

Adriaen Janszkerk
dschroder@aafje.nl

Ds. ). Schaap ) - Ferdy van Mastrigt
010-304 0233 Mw. Karin Bos . 06-36541515
06-36 43 83 98 | karin.bos@aafje.nl

schaapherder76@outlook.com -

Pelgrimskerk

Ds. D. van Vreeswijk
06-1963 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl

|
Sonneburgh, 1 Pelgrimskerk
locatie Ravenswaard , Mw. Louise den Hartog
Dhr. Johan Bos - 06-497473 56

06-500 206 92 pastoraat@kerkinijsselmonde.nl
johan.bos@sonneburgh.nl




Van de redactie
Beste lezers,

We leven in een tijd waarin het niet
altijd vanzelfsprekend is om hoopvol
te blijven. Qorlogen, verdeeldheid,
zorgen om de aarde, en persoonlijke
moeiten drukken zwaar op het
dagelijks leven. Juist dan klinkt er een
uitnodiging die dwars door alles heen
blijft klinken: wees een pelgrim van
hoop.

Als christenen zijn wij mensen van de
Weg. Ons geloof is een voortdurende
tocht — met God, met elkaar, en met
de wereld oam ons heen. Een pelgrim
weet dat hij onderweg is. Niet altijd
met duidelijke antwoorden, maar wél
gedragen door vertrouwen dat God
meegaat, zelfs wanneer de weg
onduidelijk is.

Als gemeente mogen we ons samen
op deze weg begeven. We zijn niet
alleen. We zijn verbonden met
miljoenen mensen wereldwijd die,
ieder op hun eigen manier, pelgrims
van hoop zijn. Laten we elkaar
bemoedigen, inspireren en
ondersteunen. Want ook al is de weg
soms lang of zwaar - we weten dat
we niet alleen lopen. God gaat met
ons mee. En dat alleen al is reden tot
hoop.

In verbondenheid,
De redactie

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u
iets leuks te melden of wilt uin een van
de rubrieken? Mail dit dan naar
redactie.ajk@gmail.com.
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f aten we zonder te wankelen datgene
~ blijven belijden waarop we hopen,
want Hij dte de belofte heeft gedaan

is trouw.




Overdenking

Pelgrims van hoop

‘Mijn plan met jullie staat vast — spreekt de HEER: Ik
heb jullie geluk voar ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal
je een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11

‘Pelgrims van hoop' is het thema van dit kerkblad.
‘Pelgrims van hoop?' Ja, maar misschien is het ons
wat ontschoten, maar op kerstavond 2024 startte
het Jubeljaar 2025, met dit als jaarthema ‘Pelgrims
van hoop' Volgens een eeuwenoude traditie roept
de kerk om de 25 jaar een jubeljaar uit, een periode
van verdieping, herstel en verzoening. Paus
Franciscus benadrukte dat we als christenen af en
toe sterke momenten nodig hebben om onze hoop
te voeden en te versterken. Door vast te houden aan
hoop, kunnen we de moeilijkheden van het leven
doorstaan.

De bovenstaande tekst uit Jeremia 29 scoort hoog
onder millennials. Wat voor een oudere generatie
Johannes 3:16 één van de belangrijkste teksten is,
‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige
Zoon heeft gegeven,, zo citeert de jongere
generatie, met name de millennials, graag en

veelvuldig Jeremia 29:11. ‘lk zal je een hoopvolle
toekomst geven.

Als Jeremia hier deze tekst neerschrijft, dan is een
deel van het volk Israél gedeporteerd naar het land
Babel. De ballingen willen echter het liefst meteen
terug naar huis. En er zijn ook allerlei Joden die
zeggen: ja hoor, morgen, overmorgen mogen jullie
naar huis terug. Jeremia noemt dat leugens. Van God
heeft hij te horen gekregen, dat het echt zeventig
jaar zal duren, die ballingschap. Ook als een straf.
Maar ze krijgen wel een opdracht voor de komende

jaren. Onder andere dit, dat de Israélieten moeten
doargaan met het “gewone” leven: zoals kinderen
krijgen, huizen bouwen ... Maar ook dit wordt
gezegd, dat de God die hier spreekt hét uiteindelijke
geluk van zijn volk voor ogen heeft. ‘Uiteindelijk
dient alles jouw geluk, daar ga |k, God voor zorgen!
In die hoop mogen en kunnen ze leven!

Een jonge vrouw, die in de week daarna zou gaan
trouwen, schreef, ‘ik hoop dat wij samen een moaie
toekomst tegemoet mogen gaan. In aanwezigheid
van God, familie en vrienden! Mooi, maar bovendien
ook dit, het is God die tegen hen (en ons) zegt, 'k
hebben jullie geluk voor ogen, ik zal jullie een
hoopvolle toekomst geven .!! Maar dat betekent ook
dat u, jij tegen die ander gaat zeggen, ‘ik heb jouw
geluk voor ogen, ik wil jou een hoopvolle toekomst
geven ..' En dan sta je anders in het leven, dan sta je
anders in de familie, dan sta je anders op de
werkvloer. In je vriendenkring. ‘lk heb jouw geluk
voor ogen!

Afgelopen voorjaar was ik samen met dochter Hanna
en haar man Tyler in Leiden. Tyler stamt af van één
van de Pelgrimfathers, William Brewster. De
geschiedenis van de pelgrimvaders is een verhaal
van moed, geloof en bovenal hoop. Ze waren op
zoek naar een plek waar ze vrij hun godsdienst
konden belijden, los van onderdrukking en angst.
Wat deze pelgrimvaders dreef, was niet alleen het
verlangen naar religieuze vrijheid, maar ook een
diepgewortelde hoop op een beter leven—voor
zichzelf, hun kinderen en toekomstige generaties.
Voor hen was hoop niet alleen een individueel
gevoel, maar iets wat hen als gemeenschap
verbond. In hun dagboeken en brieven getuigen ze
van momenten van angst, verlies en verdriet, maar
ook van hoopvolle verwachtingen en dankbaarheid
voor kleine zegeningen. Hun gezamenlijk gebed,
hun zorg voor elkaar en hun bereidheid offers te
brengen vormden de basis van hun samenleving. Op
een schilderij van Robert Walter Weir staan ze
afgebeeld, met een open geslagen Bijbel in de hand
van William Brewster.

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt. Psalm 42:12

Ds. D. (Dirk) van Vreeswijk



Dinner d’Eglise

bijzondere buurtactie te organiseren. Het doel? Mensen

met allerlei achtergronden met elkaar verbinden en onze

gemeenschap nog sterker maken.

Dit jaar deden we, als Adriaen Janszkerk en Pelgrimkerk,
met veel plezier weer mee aan deze mooie actie. In het
verleden organiseerden we een buurtfeest bij de
Susannadijk en een high tea voor de ouderen. Dit jaar
hadden we iets heel bijzonders: een sprankelend Dinner
d’Eglise!

leder jaar rond Hemelvaartsdag brengt Serve the City de
kerkelijke gemeenschappen uit onze wijk samen om een

Op zaterdag 17 mei 2025 veranderden we de Adriaen
Janszkerk samen met de Sinai gemeente, Glorious Chapel,
de Perki, Cross Centered Ministries en Stichting
Ontmoeting in een sfeervol en prachtig restaurant. Daar
mochten we maar liefst 50 wijkbewoners, die dat goed
konden gebruiken, verwennen met een heerlijk
driegangenmenu, compleet met een sfeervolle muzikale
omlijsting.

Wat een fantastische avond was het! Ruim 40 enthousiaste
vrijwilligers uit diverse gemeentes werkten vol passie
samen om de gerechten te bereiden, gasten te bedienen
en ervoor te zorgen dat de avond een groot succes werd.
De reacties van alle bezoekers waren hartverwarmend.
ledereen voelde de liefde en aandacht die in het diner
was gestoken — een écht feest om erbij te zijn!

Een van onze gemeenteleden, die ook
aanwezig was, zei het treffend:

“De gasten hebben ontzettend genoten en
ik ook. ledereen vond het een feest om
erbij te zijn. De goede zorg en de liefde die
jullie erin gestoken hebben, werd echt
gevoeld en enorm gewaardeerd. Bedankt
voor jullie inzet!”

Dit was zo’n mooie samenwerking en zo'n
geslaagde avond - hier willen we zeker
mee doorgaan!

Advertenties

() VANDERWIEL

Uw woning in omgeving
Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
L. 010-497 84 41

M www.owielmak.nl =info@wisimak.nl @ Bredencaord 2, Rokzerdam

0

Vereniging Wijkbus Groot-lJsselmonde’

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf
voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen
Beverwaard, Groot-en Oud-llsselmonde, Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.

N

Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden.

De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.
Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? ->
010-4795404 [ wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

www.whbgij.nl



Tennessee Ernie Ford

Vooral oudere lezers kennen deze zanger en er werd aan
mij gevraagd om een keer over hem te schrijven.

Ernest Jennings Ford werd op 13 februari 1919 geboren
in Bristol, Tennessee in de VS. Hij luisterde in zijn jonge
jaren naar country and westernmuziek, live of op de
radio.

Tijdens zijn middelbare schooltijd zwierf hij rond in
Bristol en raakte hij geinteresseerd in de radio. Hij kreeg
in 1937 een baantje bij het station WOPI, waar hij 10
dollar per week verdiende.

Hij verliet na een jaar weer het station en ging klassieke
muziek studeren. Hij zong en had een bas-baritonstem.

Daarna moest hij het leger in tijdens de Tweede
Wereldoorlog als eerste luitenant en in 1942 trouwde hij
met Betty Heminger. Ze bleven getrouwd tot aan haar
dood in 1989.

Na de oorlog werd hij populair als country radio dj en
bedacht het hillbilly typetje Tennessee Ernie. Hij werd
gelovig en kreeg een eigen Tennessee Ernie Show in de
Hometown Jamboree tv show. Dit waren totaal 260
korte afleveringen van 15 minuten. Hij kreeg nationale
bekendheid toen hij meespeelde in de tv serie | love
Lucy. Vanaf 1956 tot 1961 kreeg hij een eigen tv show,
the Ford Show. Hij sloot die altijd af met een hymne.

Hij tekende een contract bij het platenlabel Capitol en
bracht 50 country singles uit. Zijn eerste hit in Amerika
was Mule Train in 1949. Hij had ook een duet met de
toen populaire popster Kay Starr. Een andere hit was het
bekende The Shotgun Boogie en zijn grootste hit
Sixteen Tons stond 8 weken op nummer 1in de
Billboard hitlijst in 1955.

FORDTheJordanalog

TENNESSEE FRNIE

Hij bracht naast country ook veel gospelalbums uit met
hymnen en psalmen. Zijn album Hymns in 1957 was het
op 1 na best verkochte album aller tijden in Amerika
met 277 weken. En in 1957 bracht hij het album
Spirituals uit.

Verdere albums zijn bijvoorbeeld Gospel Favorites, Great
gospel songs, Nearer the cross, Sing a hymn with me,
Sing we now of Christmss, 20 classic hymns, Hope and
faith songs, Faith of our Fathers, Amazing grace, Sing a
spritual with me, O come all ye faithfull, 14 treasure
hymns, A friend we have, God live en He touched me.

Kort na een diner in het Witte Huis met president George
Bush 5r. overleed hij op 17 oktober 1991 in California.

In 1990 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of
Fame and in 1994 in de Gospel Music Hall of Fame.

Ronald van Pelt
r.peltd8@upcmail.nl

L

e
74l HYMNs [
& AT Home [




Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Uitroep van voldoening of blijdschap 9 Slaperig 10 lerland
(op auto's) 12 Rooms-katholiek (afk.) 14 Stuk patisserie
16 Symbool voor malybdeen 17 Stadje in Wallonig 19 Nood-
sein en hit van ABBA 20 Afwezigheid van warmte 21 Wind-
richting (aflk.) 22 Deel van Noord-Europa 24 Brilslang 26 Inter-
nationaal economisch overlegorgaan (afk.) 27 Kortingbewijs
28 Ding (Lat.) 30 Nauw straatje 32 Trompetvogel 34 Symbool
voor calcium 35 Eerste boek van Mozes (afk.) 36 Extremist,
heethoofd 40 Zuivelproduct 43 Viiegenraam 44 Jonge paling
45 Mat in de beweging 46 Voetlijst 48 Zomerkoninkje 50 Uit-
roep 51 Uitgestorven loopvagel 52 Deel van de Tour de France
53 Europeaan 54 Loofboom 55 Groepering die zich afsplitst
van een kerkgemeenschap op grond van afwijkende opvattin-
gen betreffende een of meer geloofspunten 57 Symbool voor
neon 58 Stad in Frankrijk 59 Dopingproduct 61 Landelijk plat-
farm voor actieve kerkmensen.

Verticaal

2 Voorzetsel 3 Hondenras 4 Waterreptiel 5 Volksverspreiding
6 Vaartuig van MNoach 7 Nationale intemetextensie 8 Paus
(1936-2025) 11 Een van de geschenken van de Wijzen uit het
Dosten voor de jonge Jezus 13 Primitief vaartuig 15 Halsbont
16 Niet stereo 18 Kuip 20 Telmachine 23 Vrij 25 Strafwerktuig
29 8 juni 2025 31 Hoeveelheid 33 Monseigneur (afk.} 37 He-
bresuwse Bijbel 38 Liturgische kleur 39 Fractuur 40 Bijbel-
hoofdstuk 41 Oever 42 luridische grond voor onschuld
45 Land in het Verre Qosten 47 Middag 48 Slotwoord 49 Loof-
boom 55 Plaaggeest 56 Gemeente in Gelderland 58 Per ex-
presse {afk.) 60 Onzes inziens (afk.).

- Lk M biorrit arr P T s Tl
DWirn De Weerd! - www lhemapuzaels.oor

Lucas 10,25 37 Lucas 1145 54

Lucas 10,38 42 Lucas 12,1 12

Mieuteronomium 70,1-9 3 3- luces 12,13-21

Dieuternnomiam 3, 10-20 - Lucas 12,22-17

Dreusteronomasm 21,1-9 u Kodussensen 3,5-17

Kolossenzen 1,1-11 woensdag Kolossenien 3, 1816

Kodossenzen 1,12-23 donderdag Kodpssenzen 4,7-18

Kolossanzen 124-2% | : wrigdag - Deuterononung 24, 1-9

Kodossenzen 2,6-15 | zaterdag - Deuterononmiun 24,10-22

Kolossenzen 2,16-3.4 | zondag Lucas 12,33-40

Psalm 75 g maandag Lucas 1241 48

Deuteronomium 73,2-15 dinsiag Dieuteronomium 75,1-10

Diruternnomiam 73,1628 wisendng Druteranomium 25,11-19

Punlrn 78 shunderday Deuteronomium 76,1-11

Luces 11,1-13 wiijdag Dieuter onomium 26,12-19

Lucas 11,14-21 zaterdan Paalim 54

Lucas 11,24-28 - Lucas 1249-59

Lucas 11.29-36 A Lucas 13,1-9

Lwcas 11,37-44 i da - Lucas 13,10-21
il

Douteronomium 27,1 13

Douteronomium 27,1426

wrighng Psalm 55,116

silerdng Psalm 55 17-24

Lucas 13,22-30

Lucas 13,31-35

Deuteronanmiunm 28 1-14

Deuteronomium 28,15-29
Deuteranonmiuny 28,30-44

Deutercnomium 2845 57

Doureronomium 38,58 649

lucas 14,1-14
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In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de Al applicatie Copilot is een samenvatting

gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Van richterschap naar koningschap — een volk op zoek naar
leiding

Het bijbelboek 1 Samuél vormt een scharnierpunt in de
geschiedenis van Israél. Het markeert de overgang van
de tijd van de richters naar het koningschap. Drie
hoofdpersonen staan centraal: Samuél, Saul en David.
Elk van hen belichaamt een fase in deze overgang.

1. Samuél - De laatste rechter (hoofdstukken 1-7)
Het verhaal begint met Hanna, een vrouw die kinderloos
is. In haar wanhoop bidt zij tot God en belooft haar kind
aan Hem toe te wijden. Haar gebed wordt verhoord:
Samuél wordt geboren. Hij groeit op in de tempel onder
priester Eli. God roept Samuél als profeet, waarmee hij
een sleutelfiguur wordt in de geestelijke leiding van
Israél.

In deze periode wordt de ark van het verbond
buitgemaakt door de Filistijnen, maar keert later terug.
Samuél roept het volk op tot bekering, wat leidt tot een
hernieuwde overwinning op de vijand.

2. Saul - De eerste koning (hoofdstukken 8-15)
Het volk wil een koning “zoals de andere volken".
Ondanks Samuéls waarschuwingen stemt God toe. Saul,

Thema’s

- Gods soevereiniteit: Ondanks menselijke keuzes blijft
God de geschiedenis sturen.

- Gehoorzaamheid vs. eigenzinnigheid: Saul faalt door
ongehoorzaamheid; David wordt geprezen om zijn hart
voor God.

- Roeping en leiderschap: Samuél, Saul en David worden
allen geroepen, maar hun reacties verschillen sterk.

- Gebed en vertrouwen: Hanna's gebed en Davids
psalmen tonen een diep vertrouwen op God..

Symboliek

- De zalving: Zowel Saul als David worden gezalfd met
olie, een symbool van Gods uitverkiezing en de werking
van de Heilige Geest.

= De ark van het verbond: Staat symbool voor Gods
aanwezigheid. De omgang met de ark toont hoe heilig en
krachtig die aanwezigheid is.

- De Messiasverwachting: In Hanna's lofzang (1 Sam. 2:10)
wordt al gesproken over “Zijn gezalfde” - letterlijk: “Zijn
Messias”. Dit wijst vooruit naar Jezus Christus.

Historische en Culturele Context

1 Samuél speelt zich af rond 1100-1000 v.Chr,, een tijd van
politieke instabiliteit. Israél is een losse confederatie van
stammen, bedreigd door volken als de Filistijnen. De roep
om een koning komt voort uit een verlangen naar

Tekst: Annet de Ruiter

een Benjaminiet, wordt gezalfd tot koning. Aanvankelijk
is hij nederig en succesvol, maar zijn karakterfouten
komen snel aan het licht.

Hij overtreedt Gods geboden door eigenmachtig offers
te brengen en door de Amalekieten niet volledig te
vernietigen. Hierdoor wordt hij door God verworpen als
koning.

3. David - De gezalfde van de toekomst
(hoofdstukken 16-31)

God wijst David, een jonge herder uit Bethlehem, aan als
toekomstige koning. Samuél zalft hem in het geheim.
David wordt bekend door zijn overwinning op Goliath,
de Filistijnse reus.

Zijn populariteit groeit, wat leidt tot jaloezie bij Saul.
David moet vluchten en leeft als balling, terwijl Saul
hem probeert te doden. Ondanks meerdere kansen
weigert David Saul te doden, uit respect voor diens
gezalfde positie.

Het boek eindigt tragisch met de dood van Saul en zijn
zonen in de strijd tegen de Filistijnen.

veiligheid en eenheid.

De overgang naar het koningschap is niet alleen politiek,
maar ook theologisch: het volk wil een menselijke koning,
terwijl God hun ware Koning is. Dit spanningsveld loopt
als een rode draad door het boek.

1 Samuél is een rijk en gelaagd boek. Het vertelt niet
alleen een historisch verhaal, maar stelt ook diepgaande
vragen over leiderschap, gehoorzaamheid en vertrouwen
op God. Het nodigt uit tot zelfonderzoek: wie volgen wij
als koning in ons leven?
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Kunst en het verhaal

Leni van Marion-Kraaijeveld. Schrijfster van het boekje: "MENSBOOTIE"

Scheepje onder Jezus hoede.

God spreekt tot mij via dit schilderij.
Want alles in dit plaatje is geloof voor mij.
Als ik het liggend hart als mijn leven zie,
met het bootje als mezelf,
dan kan het stormen of vredig zijn,
voorspoedig of vol beproevingen,

zoals bergen en dalen en de hoogte van de golven.

Maar alles gebeurt onder de witte wolk
van Gods Aanwezigheid.

De vogels staan voor vrijheid en vrede,
voor verlangen en vertrouwen.

Mijn leven is omgeven met alles van God.
Zijn liefde is Aanwezig als het hart.
Verzoening met God en vergeving van zonde
kwam er door Jezus als het kruis.

De Heilige Geest is erbij als de duif.
God is mijn houvast in de storm als het anker
en de kleur groen van hoop.
Hij is ook mijn rustpunt in de stilte.
Het geel betekent voor mij de vreugde van God,
die zo heel anders voelt dan aardse blijdschap.

Mijn leven is door God veranderd als het
groene blad van een nieuw leven.
De merel hierin is een herinnering
aan mijn aardse vader.
De kleur zwart als tegenstelling van het wit,
licht en duister, waarheid en leugen.
Voor mij is dit een plaatje vol genade.

Aan God al de eer

Bron: leni@vanmarion.nl Tekst: Gerrit Buizer



Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van J. Groeneweqg.

Er is iets

Eris iets in de manier waarop het beweegt

Dat mijn aandacht trekt
Eris iets
Ongrijpbaars in de lucht
Terwijl het waait
Eris iets
Dat er gewoon is
En ongezien mijn wangen aait

Erisiets

Waarvan ik zeker weet

Dat het mij goed kent
Eris iets

Wat er zo vertrouwd in is
Dat verder gaat dan mijn gevoel
Eris iets
Met hart en ziel
Die precies is wat ik bedoel

Eris iets
Wat niet valt uit te leggen
En geen logica kent
Erisiets
Wat de hoop doet leven
De rust in alle drukte
Eris iets
Zo zoet
Als rijpe zomervruchten

Erisiets
Waar ik blind op vaar
Op kalme of op woeste zee
Eris iets
Wat zonder woorden
Tot de kern door kan dringen
Eris iets
Wat voor altijd
In mijn hart zal blijven zingen

Erisiets
Wat kan sturen
Zonder dwingen
Erisiets
Die je alles geeft
Zonder wat terug te vragen
Erisiets
Wat nooit verdwijnen zal
Tot het einde van je dagen

Er is iets

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com
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2e deel augustus

10.30 uur: ko + kn
ds. René Ham

10.00 uur
ds. C.L. de Rooij

10.00 uur
Mw. M. Pieterse

10.00 uur
dhr. W. Palsgraaf

dhr. Nico
Bontenbal

Dienst in Bolnes|
Mw. Ria Keijzer

ds. D. van Vreeswijk

1030 uur: ko + kn | 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.30 uur

ds. Hans Schaap | ds. H. Leenman Mw. M. van dhr. J. Bos mw. ds. E. A. van
Weerden Halsema

10.30 uur: ko 10.00 uur 09.30 uur 10.00 uur

dhr. G. Laheij

gemeentes

Bidden voor de wijk, de stad, de wereld en onze

Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk, in
‘MEER dan BeverWAARD' en in de Pelgrimskerk
gezamenlijk gebeden voor de wijk, de stad, de wereld en
onze gemeentes. Zo ook op de woensdagavonden, 23
juli (PK) en 27 augustus (PK). De vaste volgorde is: op
de 1e en 3e woensdag in ‘MEER dan BeverWAARD'
(Eckartstraat 42-52, Rotterdam); op de 2e woensdag in de
AJK en op de 4e woensdag in de PK. We beginnen om

19:30 uur en sluiten af om 20:30 uur. Rondom de gebeden

willen we ook met elkaar zingen. Van harte uitgenodigd

Oplossing puzzel

G O[D/Z U DIAINIK
- L]

ChHhw
= 3=

A K

5 AA
L M P
A A BE I
MO RIT
ES EKT
N wile
K KPL

Samen

om mee te bidden en te zingen.

(i

ij hebt vast wel eens tegenover een
jongere gestaan en gedacht:

lk zie dat er iets is, maar ik weet niet
precies wat. En ik weet al helemaal
niet hoe ik écht kan helpen.

Dan is de cursus Kinder- en
Tienerpastoraat echt iets voor jou.
Deze cursus helpt je om nog
bewuster, gerichter én met meer
vertrouwen kinderen en tieners
pastoraal te begeleiden.

De cursus is flexibel te volgen: kies
voor deel A (4 zaterdagen) of volg de
volledige cursus (9 zaterdagen, 1 per
maand). De cursus is Bijbels
gefundeerd, praktijkgericht én al jaren
een waardevolle investering voor

%

jeugdleiders, kinderwerkers,
jeugdouderlingen en betrokken
gemeenteleden. Kosten € 465.

Voor meer informatie: |
(@)
L e 0 :-q..:
i,

R
It takes a whole
church to raise

a child




VANUIT DE GROENE TUINKERK

De zomerperiode

Ik weet niet of u wel of niet op vakantie gaat. Vakantie
betekent voor mij tijd hebben. Tijd voor mijzelf, tijd voor
mijn vrouw en voor mijn familie.

Het automatisme van het alledaagse leven maakt even
plaats voor meer aandacht en rust. Als ik op vakantie ben
zie ik dingen om mij heen intensiever.

Ineens vallen mij de bloemen op met hun prachtige
bloesem die ik in het dagelijkse reilen en zeilen niet op
deze manier heb waargenomen. Ik heb in deze tijd meer
oog voor de gevels van de huizen, de straten en de
schoonheid van de natuur.

Vakantie betekent voor mij ook tijd hebben voor elkaar en
weer op adem komen. Even uitstappen uit het
automatisme en instappen in een puur zijn en genieten.
Wij hopen in de zomer naar Noord [talié en Zwitserland
te gaan waar ik de eerste jaren van mijn leven heb
gewoond en mijn nichtje leeft met haar man.

In de zomerperiode ben ik ook bezig met het nieuwe
seizoen. Naast huisbezoeken bereid ik mij voor op diverse
activiteiten die ik met de gemeente wil doen. Graag zou ik
met gemeenteleden het boek Prediker bespreken,

het boek ‘De kleine prins’

van Antoine Saint Exupéry
lezen en een gespreksgroep
geven voor jongere mensen.

Daarnaast wil ik een film-
bespreking en een goede lezing
houden en bij voldoende
belangstelling een kloosterdag organiseren.

Tevens hoop ik dat het in het volgende seizoen lukt om
een concertviering te kunnen realiseren. Kortom, dit zijn
allemaal boeiende activiteiten die echter ook veel

De kleine prins

voorbereidingstijd vragen en waar de zomerperiode de
ideale tijd voor is om hiermee aan de slag te gaan.

In deze weken geniet ik ook van de lange zomeravonden.
's-Avonds naar het strand en bij een glas wijn de zons-
ondergang beleven, fietsen in de polder die achter ons

Groene Tuinkerk

Groene Tuin 353, lJsselmonde

huis begint of gewoon in de tuin zitten en te genieten van
de rust en de stilte.
Hoe beleeft u de zomer?

In Memoriam:

Wij gedenken Anna Klop - van de Giessen die in de nacht
op maandag 30 juni van ons is heengegaan. Zij werd 85
jaar. Zo plotseling en verrassend snel heeft Anna ons
verlaten alhoewel het in de laatste drie jaar steeds
duidelijker werd dat zij verzwakt was geraakt. Maar
niemand had erop gerekend dat zij zo snel en voor ieder
verrassend zou komen te overlijden.

Zondag een paar uur daarvoor werd zij door een van haar
zonen nog uit het revalidatiecentrum gehaald. Hoe blij
was Anna dat zij na drie maanden revalidatie weer thuis
kon zijn. Zij had er echt zin in....

En dan valt zij maandagnacht op de eerste dag thuis.

Zij was niet meer in staat om hulp te kunnen roepen.

De manier waarop zij deze aarde heeft verlaten is zwaar en
doet pijn. En toch is er vertrouwen.

Anna liet een brief achter waarin zij de wensen voor haar
uitvaart had vastgelegd.

Aan het begin van deze brief staan de laatste woorden van
Jezus voordat hij ging sterven. Vader, in uw handen leg ik
mijn geest! Dat zijn woorden waarin na een lange strijd
over het eigen levenslot vertrouwen wordt uitgesproken,
ja, totale overgave aan de wil van God hoe die ook is.

Ook Anna Klop wist dat het leven niet altijd over rozen
gaat en dat er soms dingen gebeuren in ons leven die
totaal onbegrijpelijk zijn. En hoe mooi is het dan als je
erop kan vertrouwen dat je levensweg toch geleid wordt.
In ons gesprek dat ik met haar heb gehad vertelde zij mij
ook dat zij erop vertrouwde haar man weer terug te zien
als zij deze aarde zal verlaten.

Anna geloofde in een hemel en een weerzien met al haar
geliefden. Zij vertelde mij ook hoe zij zich zorgen maakte
over de gebrokenheid in de wereld met de vele oorlogen
die er op dit moment zijn. Maar wij spraken ook over het
vertrouwen dat God uiteindelijk alles heel maakt. Anna
wist dat zij de wereld niet kan veranderen. Maar zij
besefte heel goed dat zij de wereld om haar heen wel kan
veranderen door gewoon goed te doen, liefde te zaaien
om haar heen. En zij geloofde heel sterk dat uiteindelijk
alles in de wereld weer goed zal komen. Dat laat een
grenzeloos Godsvertrouwen zien.

In een dankdienst voor haar leven hebben wij van Anna
afscheid genomen in de Groene Tuinkerk. Wij wensen
haar kinderen, schoonkinderen en achterkleinkinderen
veel kracht toe bij het dragen van dit verlies.

Hartelijke groeten,
Ds. Stephan Kurtzahn.
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terucsLIK op HET: Chinees Buffet

Om de afsluiting van het kerkelijk jaar een feesttintje te
geven werd op zaterdag 21 juni in de Groene Tuinkerk
door de kerkrentmeesters een Chinees buffet
georganiseerd. Een heel fijne bijeenkomst alwaar ruim 55
personen konden genieten van de gerechten van het
chinees restaurant "Mei Ling" uit winkelcentrum
Beverwaard

UITNODIGING VOOR DAGTOCHT SEPTEMBER:

Op dinsdag 16 september 2025 wordt er een dagtocht

Het wordt deze keer een geheel verzorgde dagtocht naar
Broek op Langendijk.
Er kunnen maximaal 60 personen deelnemen aan deze

magistrale dagbeleving!
Het programma in een notedop:
11.00 uur: Vertrek vanuit Kerk aan de Maas
12.00 uur: Aankomst Broeker Veiling alwaar we de lunch
gebruiken.
13.00 uur: Rondleiding is het museum van de Broeker
veiling over het leven van de tuinders en hun
familie zo rond het jaar 1900.
Verrassende exposities:
* Het rijk der Duizend Eilanden
* De Veildag
14.00 uur: Rondvaart door het rijk der Duizen Eilanden.
15.00 uur: Hoogtepunt van de dag: U neemt plaats als
groentehandelaar op de Broeker Veiling.
16.00 uur: Afsluiting van de dag met borrel en
bittergarnituur.
16.30 uur: Aanvang reis naar huis.
18.30 uur: Terugkomst in Ridderkerk
Eigen bijdrage € 60,= over te maken op banknummer:
NL61 INGB 0000 2056 29 o.v.v. Dagtocht September.

U kunt nog inschrijven maar VOL = VOL

Dikkie van Hengel en Ton den Hartog ( GTK team)

- J| Fall's
SING INN IN DE KERK AAN DE MAAS. ,{ﬁgz‘ @1;53\
(N o’ -

Om alvast in uw agenda op te nemen:

De woensdagmiddagen samen zingen gaat in goede
harmonie. Er zijn steeds meer deelnemers, en dat maakt
het steeds gezelliger, en daar zijn we blij meel

Eris nu even zomerstop maar in oktober en december
zijn er weer een aantal Sing Inns!

Een middagje gezellig zingen met Wim en Ria Keijzer en
aan de piano Jan van der Meer. Het zang-thema is elke
keer wisselend.

Koorervaring is helemaal niet vereist. Het gaat om
samenzijn en plezier.

Elke bijeenkomst begint om 13.30 uur met een rondje
koffie of thee. Direct daarna gaan we zingen, het eindigt
om 15.45 uur.

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Noteert U het alvast in de agenda?



BLOEMENDIENST
Zondag 18 mei

Vandaag is de fam. van
Keulen 35 jaar getrouwd.
Dat verdient een bloemetje.

Zondag 25 mei
Vandaag gaan de bloemen naar de fam. den Hartog zij

waren op 26 mei 45 jaar getrouwd.

Zondag 1 juni
Fam. v.d. Wiele was op 25 mei 55 jaar getrouwd.

Zondag 8 juni
Mw. Louter vierde op 9 junii haar 86e verjaardag.

Zondag 15 juni
Vandaag 2 boeketten: mw. Klerk werd 91 jaar, en

dhr. Kreuk 85 jaar, beiden waren jarig op 12 juni.

Zondag 22 juni
Vandaag een boeket voor de fam. Buizer, die in mei

35 jaar getrouwd waren.

Zondag 29 juni
Fam. Gille die wonen in Sonneburgh waren op 26 juni

67 jaar getrouwd.

Alle jarigen en jubilerende echtparen van harte
gefeliciteerd !

Op 16 juni hebben wij via Dikkie van Hengel een gift
ontvangen van € 20,-- hiervoor onze hartelijke dank.

Hartelijke bloemengroeten van:
Reini van der Meer 06 2194 7617

Joke Busse 06 4869 6235

VERVOER NAAR DE KERK
De chauffeurs rijden:

Route 3: Mw. Fisscher en fam. Kreuk.

13-07: Dhr. A. van Splunter - Dienst in Bolnes
20-07: Dhr. G.J. Buizer

27-07: Dhr. J. Jongenotter - Dienst in Bolnes
03-08: Dhr. J.EK. Jungheim

10-08: Dhr. R.A. de Bruin

17-08: Dhr. JJA.M. Kooiman

24-08: Dhr. J. Verschoor

31-08: Dhr. J.EK. Jungheim - Dienst in Bolnes
07-09: Dhr. A. van Splunter

KERKELIJKE STAND
Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerk@gmail.com

Overleden:
Mw. A. Klop — van de Giessen (85)

DE HOOP IS EEN WONDER

In het algemeen Nederlands spraakgebruik hebben we
het over ‘hopen’ als we wensen dat iets zal gebeuren.
Het is er nog niet, maar ik hoop dat het komt, zoiets. In
de bijbel betekent hoop: alles van God verwachten.

In deze barre tijden, met onrust in de samenleving,
dichtbij en verder weg, oorlogen, klimaatverandering,
mensen op de vlucht en op zoek naar een veilig thuis,
zoveel onrecht dat in het nieuws dagelijks over ons
heen dendert, dringt steeds de vraag aan ons op hoe we
hoop houden.

Aan het begin van elke dienst op zondagmorgen
brengen we de nood van de wereld bij God. Degene van
wie wij mogen verwachten.

Gewoonlijk denken wij bij hoop aan deze drie: geloof,
hoop en liefde. En meteen zeggen we er bijbelgetrouw
achteraan dat de grootste toch echt de liefde is. Zo is
dat!

b
L]

Maar laten we bij alles niet de hoop onderschatten, en
laten we haar in ere houden.

Vrij naar de Franse schrijver Charles Péguy (1873-1914)
hieronder een samenvatting van “het kleine meisje van
de hoop".

God zegt: Ik ben de God van de drie deugden. Maar de
deugd waar Ik het meeste van houd is de hoop. Want de
hoop verwondert ook Mijzelf.

Dat die arme mensenkinderen zien wat er allemaal
gebeurt en dat ze toch vertrouwen dat het morgen
beter zal gaan. Is dat niet verwonderlijk? Ja dat is wel
het grootste wonder van genade. |k sta er echt versteld
van!

Mijn genade moet wel een ongelooflijke kracht hebben,
dat die kleine hoop, bevend voor elk zuchtje wind en
angstig bij de minste ademtocht, toch zo onveranderlijk
is, Zo trouw en zo rechtop staat; zo zuiver en
onoverwinnelijk, zo onsterfelijk en niet te doven.

Wat Mij verwondert, zegt God, dat is de hoop!
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Geloof, hoop en liefde zijn allen uit Mij.

Het geloof is een trouwe zus, de liefde haar vurige zuster, één
en al hart. Maar de hoop is een klein meisje. Onbevangen
kijkt het de wereld in. Het geloof is sterk en de liefde schenkt
zich weg. Maar de hoop... die begroet de mensen elke
morgen als nieuw. Het geloof is een kathedraal, de liefde een
hospitaal dat alle ellende van de wereld opneemt, maar
zonder de hoop is dat alles slechts een kerkhof.

Als een blij kind trekt de hoop de wereld door. De mensen
denken dat de twee zusters het kind tussen zich in
voortslepen, als verloren tussen hun rokken.

Maar ze zien niet dat het juist de hoop is die het geloof en de
liefde meetrekt. Want het geloof ziet in het heden, nog niet
wat morgen zal zijn.

En de liefde houdt van het nu, maar nog niet van wat komt.
Het is de hoop die geloof en liefde op sleeptouw neemt over
de hobbelige en eindeloze weg van het leven, elke dag weer
opnieuw.

Marjan van Weerden, Kerkelijk werker

BERICHT VAN UW DIACONIE:
Project: Werelddiaconaat:

Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie

Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze
geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een
ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een
Zuid-Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze
brengen families samen in actie en geven hen hoop.

De inwoners lezen eerst samen Bijbelverhalen, die hen
inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in
actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt
voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en
water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep
vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol:
door betere landbouwmethoden verhogen de boeren
hun voedselopbrengst en is er meer geld voor
investeringen, onderwijs en gezondheidszorg.

Het lukt de Zuid-Afrikaanse organisatie ACAT om vooral
arme boerenfamilies weer hoop te bieden en in
beweging te krijgen.

De Bijbel inspireert hen en betere landbouwmethoden
verhogen hun voedselopbrengst.

In KwaZulu-Natal wonen veel Zulu's in heuvelachtig land,
dat niet erg vruchtbaar is en waar men door
klimaatverandering last heeft van toenemende droogte.

Oogsten mislukken en de gezinnen, lijden regelmatig
honger. Veel gebroken gezinnen hebben grootouders of
zelfs kinderen aan het hoofd. Huizen liggen verspreid
over het gebied, waar mensen vaak alleen aan het
ploeteren zijn

Wat wil ACAT per jaar bereiken?

- 400 families gaan in groepen van 5 families
samenwerken

- ze leren samen groentetuinen aanleggen en
onderhouden

- ze leren samen spaargroepen op te zetten

= 200 vrijwilligers worden getraind om te zorgen dat het
geleerde toegepast wordt

= het leven van 3800 volwassenen en kinderen verbetert

ACAT koppelt vijf gezinnen aan elkaar en leert hen
samenwerken. Via Bijbelse verhalen en de invloed van
kerkleiders zet men mensen weer tot actie aan. Zo
veranderen mensen langzaam van houding: ze krijgen
meer zelfvertrouwen, zorgen beter voor hun gezin, zien
dat hun werk op het land wat oplevert, hun inkomsten
en voeding verbeteren, ze zijn beter bestand tegen
klimaatverandering. Ze zien dat ze samen hun leven
kunnen verbeteren.

Uw Diaconie steunt dit project met een bijdrage van
€500,--.
Alle gevers heel hartelijk dank!

Roy de Bruin, Penningmeester Diaconie.



Tussenstand Kerkbalans € 150.000 voor de vrijwillige bijdragen. Het ziet er naar

Halverwege het jaar is het tijd om de tussenstand met uit dat we dit niet gaan halen.

betrekking tot de actie Kerkbalans op te maken. In

januari hebben we 327 gemeenteleden uitgenodigd om  Heeft u nog geen toezegging voor kerkbalans gedaan?

mee te doen. Inmiddels zijn er 181 gemeenteleden waar  En wilt u wel uw financiéle steentje bijdragen?

we een toezegging van hebben ontvangen. Vorig jaar Mail dan uw toezegging naar

waren dat er uiteindelijk 264. penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl of maak uw
bijdrage over naar:

Het totale toegezegde bedrag is € 120.708. Hiervan was NL75 INGB 0002 9756 00

eind juni al € 60.000 ontvangen. Daarnaast was er eind

juni ook € 11.566 ontvangen waar geen toezegging Bedankt voor uw bijdrage en een hartelijke groet van het

tegenover stond. Totaal is er € 71.566 ontvangen. College van kerkrentmeesters

We verwachten het 2e halfjaar nog € 60.740 te ontvangen

waardoor het totale bedrag dan uitkomt op € 132.274.
Dit is een lager dan het in 2024 ontvangen bedrag van
€ 146.634.

In de begroting van 2025 is een bedrag opgenomen van

\

Overledenen

Datum Naam Leeftijd
13 mei mw. A.A.de Jong-Schouwenberg 90 jaar
14 mei dhr. PJ. Ista 88 jaar
25 mei mw. J.M. Neervoort 77 jaar
2 juni dhr. J. Jumelet 91 jaar
3 juni dhr. W. Klapwijk 83 jaar
7 juni mw. K. Steenbergen-Kaptein 85 jaar
12 juni mw. M.W. Snoei-van Emmerik 95 jaar
29 juni mw. H.J. de Vlieger-Sprokholt 98 jaar

.

Collecte AJK en PK/ bijdrage kerkblad

Als u de QR-code scant, komt u bij ‘geven’ in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent
transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend
worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Mei Kerkapp Bankrek. Totaal
Collecte diaconie € 634,10 € 170,50 € 804,60
Collecte kerk € 760,60 € 161,50 € 92210
Wells of Joy: Mudrun € 1.427,80 £ - €1.427,80
Adriaen Janszkerk Pelgrimskerk
Zonda Diaconie Kerk Diaconie Kerk
> TREE— — Frm— —— Scan de QR-code met de camera
4 mei € 7,00 € 7,00 € 55,60 €47,10 v e telaas
11 mei €10,00 € 9,00 €49,50 € 50,20
18 mei €1 €43,45 €40,00 € 26,50
25 mei €15,00 € € 00,00 £ 78,90

_‘\\
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Van de predikant

Rondom de diensten

In de zomerperiode is er een aantal weken geen dienst
in de Adriaen Janszkerk. Het lukt ons vanwege de
vakantie niet om alle taken uit te voeren die horen bij
de opzet van onze diensten. De zondagen 20 en 27 juli,
3 en 10 augustus bent u welkom in de gezamenlijke
diensten in de Pelgrimskerk. Let op, deze beginnen om
10:00 uur, dus niet om 10:30 uur.

Zondag 17 augustus is de eerste dienst na de
zomerstop. Daarin zal René Ham, voorganger
van Meer dan Beverwaard voor ons spreken.
Zondag 24 augustus mag ik zelf weer voorgaan.
Zondag 31 augustus zal Nico Bontenbal bij ons
voorgaan.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Overlijden

Op 2 juni jl. overleed dhr. Jan Jumelet, op de leeftijd van
91 jaar, 2 jaar na het overlijden van zijn vrouw Corrie.
Jan Jumelet ging de laatste jaren op zondag naar de
dienst in de Groene Tuinkerk, maar was gedurende vele
jaren een zeer betrokken lid van de Adriaen Janszkerk.
We herinneren hem om zijn warme belangstelling voor
mensen, zijn duidelijke mening en zijn humor. Tot voor
kort kwam Jan nog bij de Bijbelmorgen in de Adriaen
Janszkerk en als hij iets ging zeggen, zorgde dat altijd
voor een glimlach. Na het overlijden van zijn vrouw
Corrie, werd het leven steeds zwaarder voor hem. Door
ernstige longklachten kon hij de laatste

maanden bijna niets meer doen. Hij is begraven op 10
juni op de begraafplaats lJsselmonde, na een
afscheidsdienst in de Adriaen Janszkerk. We wensen
zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte
en Gods troost toe in het gemis!

Zieken

Rianne van Mastrigt-Gorter is onlangs geopereerd aan
een tumor in het hersenvlies. Deze tumor was
weliswaar goedaardig, maar was wel verbonden met

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, lJsselmonde

belangrijke zenuwen in het gezicht, dat maakte de
operatie best spannend. De operatie is op zich goed
gegaan, maar ze heeft nog een lange weg van herstel
te gaan. We wensen haar en haar gezin Gods nabijheid
toe en bidden mee voor haar verdere herstel.

Marjolein (van Goor-)Kronenburg is onlangs van haar
paard gevallen, waarbij enkele ribben gebroken zijn.

Dhr. Peter Maasbach is terminaal ziek en weet dat hij
niet lang meer te leven heeft.

Dhr. Ben Thommis tobt met verschillende lichamelijke
klachten.

We wensen hen Gods nabijheid toe, dat ze bij hem
geborgen zijn en door hem versterkt
zullen worden.

Huwelijksjubileum

Op 24 juli mogen Tonny en Elly Rijksen-Korporaal vieren
dat ze maar liefst 55 jaar getrouwd

zijn. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en
wensen hen Gods nabijheid en zegen

toe voor de toekomst.

Belijdenis en doop

Als ik dit schrijf is dat vlak vo6r de zondag waarop 5
mensen gedoopt zijn in de Maas, nadat ze hun geloof
hebben beleden in de dienst van 6 juli.

Het zijn de volgende personen:
- Quinten Nagel

- Jurgen Quaak

- Fleur Quaak (12)

- Aysun Tokatli (14)

- Saloua Vink-El Mahsani

We wensen hen bij deze stap veel vreugde en Gods
zegen toe! Laten we als gemeente hen omringen met
betrokkenheid en gebed, zodat ze verder mogen
groeien in geloof, in verbinding met gemeenteleden en
in hun wandel met God.




Inschrijving nieuwe leden

Naast de bovengenoemde mensen die hun geloof
hebben beleden en zijn gedoopt, hebben de volgende
personen zich onlangs laten inschrijven als nieuwe leden:
- Arjo en Marianne Bijl-Van Essen

- Henny Bennink

- Misha Maasbach

- Aly de Vries en haar dochter Mira Dijkshoorn (19)

We heten hen van harte welkom in onze gemeente en ik
hoop dat deze gemeente ook voor hen een plek mag zijn
waarin ze betekenisvolle relatie kunnen aangaan, waar ze
mogen ontvangen en bijdragen op een manier die bij
hen past.

Gebedsmoment

Op de 2 e woensdag van de maand is het maandelijkse
gebedsmoment in de consistorie van de AJK. Welkom op
13 augustus van 19:30 - 20:30 uur. Op de 4 e woensdag
van de maand is er een gebedsmoment in de
Pelgrimskerk. Ook daar van harte welkom! Alle

gebedsmomenten zijn gezamenlijk voor Hervormd Hans Schaap
lJsselmonde en Meer dan Beverwaard.
/] e AN 20 juli Bastiaan
' 27 juli Aad

3 augustus Aad Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
10 augustus Aad Bastiaan de Ruiter 06 229 32 635
17 augustus Aad Aad Schuijer 06 286 26 274
24 augustus Bastiaan
31 augustus Aad Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer:

Er is elke week oppas tijdens
de diensten.

Op 17 en 24 augustus is er
kinderdienst.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 in de
consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Het seizoen
van de Bijbelmorgen is inmiddels afgerond. In oktober
starten we met een nieuw seizoen. Meer info volgt.

Bezoekje aan zomerconferentie New Wine

Van 19-25 juli is de zomerconferentie van New Wine in
Liempde (Brabant), waar we ook weer met een groep uit
lJsselmonde aanwezig hopen te zijn. Weet je van harte
welkom om een dagje te komen kijken en de sfeer te
proeven. Bestel dan wel even online een dagkaartje

en laat even weten dat je een dagje komt, zodat we elkaar
op de conferentie nog kunnen ontmoeten!

Gift

Ik ontving driemaal van
verschillende personen een gift
van 50 euro voor de kerk.
Waarvoor hartelijk dank!

0180412141

Wilt u op een zondag waarop er geen vervoer voor de ouderen is, onze ouderen
naar de kerk brengen? Neem dan contact op met Bastiaan de Ruiter.

Deze keer mogen wij dhr. Kwikkers feliciteren.
Op 29 mei werd hij 80 jaar.

Op 18 juni vierden dhr. en mevr. van der Sluis -
Haasnoot hun 60jarig huwelijksfeest.

Allen van harte gefeliciteerd en Gods Zegen
voor de tijd die komt.

Een hartelijk groet namens de gemeente.
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Pelgrims van hoop

In de komende weken wordt er heel veel gereisd, we
“vliegen” heen en weer. Dat kan een mens goed doen:
even rust, even de ontspanning, even de zon, vul maar
in. Maar doe het vooral als een pelgrim van hoop (zie
ook de meditatie). In het besef, in het geloof dat we
onderweg zijn. Onderweg naar Gods rijk, waar vrede en
gerechtigheid heerst. Dat geeft hopelijk u en jou geloof,
hoop en de kracht om ook in de komende tijd, waar dan

Pelgrims van Hoop

y.

ook, het goede te doen.

En daarom blijven elke zondag (en in het buitenland nog
wel vaker) de deuren van de kerk geopend staan om de
lofprijzing ‘gaande te houden; om te bidden, om het
Woord van God te horen, om de Zegen te ontvangen,
om tot rust te komen. Elders in dit Kerkblad zijn alle
gegevens over de kerkdiensten te vinden.

Voor een ieder: een zomer toegewenst onder Gods
zegen. Als je op reis gaat, maar ook als u/jij thuis blijft.
En waar je ook bevindt: goede, gezegende diensten
voor onderweg.

Terugblik

Bij twee diensten wil ik nog in het kort bij stil staan. Op
1e Pinksterdag hebben we in een feestelijke, Geestrijke
ochtenddienst ook een aantal "nieuw-ingekomenen”
welkom geheten. Het is een mooie gewoonte om
degenen die in het laatste (anderhalf) jaar erbij zijn
gekomen bij name te noemen. Het waren: Ria en Jaap
van Dijke; Trudy Pols en Joke de Visser; Lianne
Buitendijk; Femke en Niels Heerema met hun zoontje
Jesse; Gerlinde en Job Metske met hun kinderen
Bram en Eef; Carina Maris en Aron Schutte met hun
dochter Felline én Maurits Meeusen en Rapita
Manulang. Dat ze zich ook blijvend welkom mogen
weten. Het lastige bij zo'n moment is dat je wellicht een
nieuwkomer over het hoofd ziet. Zeg dat gerust bij de
ouderling van dienst of bij de welkomstcommissie of bij
mij. Maar ook voor jou/u geldt: fijn dat je in ons midden
bent! En ook zij die via de techniek met ons meeleven.
Het is God die ons aan elkaar verbindt.

Op zondagochtend 15 juni heeft Annelie Karreman in
de Pelgrimskerk belijdenis afgelegd van het geloof.
Om zo, omringd door familie, vriend(inn)en en de
gemeente, ja te zeggen tegen God. Daar zijn we
nogmaals blij en dankbaar om. We lazen het laatste
gedeelte uit Romeinen 8. Het 18e vers is een tekst die
Annelie aanspreekt, 1k ben ervan overtuigd dat het lijden
van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons
in de toekomst zal worden geopenbaard. Thema van de
dienst: ‘waar ben je zeker van, overtuigd?’ We kijken
terug op een gezegende dienst en ontmoeting.

En wat betreft het vervolg, in de afgelopen maanden
hebben we met een vijftal gesproken over verschillende
aspecten van het christelijk geloof. De anderen hebben
aangegeven graag in het najaar belijdenis te willen
doen. En hopelijk stimuleert het ja-woord van Annelie,
ook nog vele anderen.

Omzien naar elkaar

Mevr. W.E.M.H. Valk - Huisman verblijft in het
verpleeghuis ‘Hannie Dekhuijzen’ (Carnissedreef 280,
3084 NN Rotterdam / afdeling Maashaven, kamer 3.14 ).
Ze wacht op een definitieve plek in een verzorgingshuis;
hopelijk in onze wijk. We leven ook mee met en bidden
voor mevr. J. (Janna) Lems-Henstra en haar gezin.
‘maar houdt goede moed, Ik heb de wereld
overwonnen. Dhr. Tom den Daas kwam heel
ongelukkig te vallen; hij onderging een heupoperatie in
het lkazia-ziekenhuis. Momenteel verblijft hij voor
revalidatie in Aafje Revalidatie Maasstad (voorheen
Zorghotel) (Maasstadweg 2; 3079 DZ Rotterdam / kamer
220). Sterkte in dit alles.

Lucas Mandemaker werd met hartkloppingen
opgenomen in het ziekenhuis. Daar heeft hij
ondertussen een hartkatheterisatie ondergaan; gelukkig
zijn er geen bijzonderheden gevonden. Daar zijn Lucas
en Inus dankbaar om.

We willen ook bidden voor Rianne van Mastrigt-Gorter
en haar gezin. Zij werd aan haar hoofd geopereerd
vanwege een tumor. De operatie was heftig en zwaar.
Gelukkig zien haar geliefden dat in de afgelopen dagen
Rianne kleine stapjes vooruit zet. Maar dat ze ook nog
moeite heeft met het slikken, het praten en het zicht.
Daar willen we dan ook voor bidden: om herstel en om
verlichting van de pijn.




Gods kracht, ook voor Raymond, de kinderen en de familie.
In onze voorbeden willen we ook bidden voor hen die
elders moeten verblijven, voor hen die (psychische)

zorgen hebben of een gemis kennen. Maar ook voor de
betrokkenen om hen heen. Een ieder wensen we van

harte de nabijheid van God toe.

Een hartelijke felicitatie naar die jongeren die in de
afgelopen tijd het mooie bericht ‘geslaagd’ te horen
hebben gekregen. Ik noem maar geen namen, omdat er
hopelijk nog meer vreugde is in ons midden dan wat mij
bekend is. Maar nogmaals proficiat, geniet van dit
moment. Ook voor hen die een studie(jaar) hebben
afgerond. Al het Goede voor de komende periode. En voor
hen die ‘op herhaling’ moeten: sucZegen voor de
komende tijd.

Huwelijksjubilea

‘Welgelukkigzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn hulp
heeft, wiens verwachting op den Heere, zijn God is/ Op 4
juni j.l. waren Jan en Loes Karels- Bikker 55 jaar
getrouwd. Er is veel gebeurd in hun leven: zegeningen
en verdriet. Maar in dit alles hebben zij de sturende en
troostende hand van God in hun leven mogen
opmerken.. We feliciteren u nogmaals met dit jubileum
en wensen u van harte Gods zegen toe, ook voor uw
kinderen en (achter)kleinkinderen. Het bruidspaar dankt
de gemeente voor het meeleven.

Op 29 juni 2020 gaven Martijn Paul en Helma Poortvliet
elkaar het ja-woord. Kinderen werden hen in de jaren
daarna toevertrouwd: Aline, Laura, Esther en Sophie. We
zijn blij en dankbaar dat ze al weer een geruime tijd een
gewaardeerde plek mogen innemen in de Pelgrimskerk.
Dank voor jullie inzet en gedeeld geloof. We feliciteren
jullie van harte met dit 25 jarig jubileum en wensen jullie
al het Goede van God toe voor de komende tijd, ook met
al degenen die jullie lief zijn.

Het bleef feest in Ridderkerk. Op 30 juni j.. waren Leo en
Annie Bravenboer-Pol 55 jaar getrouwd. We zijn blij en
dankbaar voor hun hartelijkheid en dat ze zich thuis,
verbonden voelen in en met onze gemeente. Nogmaals
van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor
de komende tijden, ook met al degenen die jullie lief zijn.

Jubileumviering bij
ICF in Delft >

Overleden: Wim Klapwijk

‘De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige
armen! Op dinsdagochtend 3 juni overleed in de leeftijd
van 83 jaar dhr. Willem (Wim) Klapwijk. Een zeer
betrokken persoon op zijn gezin, in zijn werk, maar ook in
de gemeente. Qorspronkelijk komend uit Bergschenhoek.
Jarenlang is hij o.a. ambtsdrager geweest in de
Pelgrimskerk. Met zijn vrouw Nel heeft hij dan ook veel
mogen betekenen voor de gemeente. De laatste
maanden verbleef hijin het verpleeghuis. Op de
rouwkaart staat: ‘Na een periode van verwarring en
vergeten is Wim nu thuisgekomen bij de Heer! De
plechtigheid voor de begrafenis vond plaats op woensdag
11 juni in de aula op de begraafplaats ‘Den Ouden Dijck’
te Barendrecht.

Onze voorbeden gaan opnieuw uit naar Nel, de
(klein)kinderen en een ieder die Wim zal missen.

Ambtsjubileum

Op 18 juni j.l. was het vijfentwintig jaar
geleden dat ds. Jos Slager als
predikant werd bevestigd en
ingezegend in de Hervormde
gemeente van Rotterdam-lJsselmonde.
Bijna twintig jaar lang heeft hij samen
met zijn vrouw Janine veel mogen
betekenen voor de gemeente, ook op
persoonlijk viak. Daar zijn we hen
dankbaar voor. Soli Deo Gloria.

We wensen hen, met de kinderen, van harte Gods zegen
toe, ook bij het werk rondom de ICF.

Op zondagochtend 29 juni ging ds. Slager voor in de
Pelgrimskerk. Er klonken toen ook welgemeende
dankwoorden naar hem toe.




Overleden: Henny de Vlieger

Op zondag 29 juni overleed in de leeftijd van 98 jaar mevr.
Hendrika Jocomina (Henny) de Vlieger — Sprokholt. Sinds
2013 weduwe van Christiaan de Vlieger. Ze woonde lang
aan de Grote Hagen in Rotterdam lJsselmonde. Een
zelfstandige, heldere vrouw! De kinderen schreven: ‘wij
zijn dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde en
geborgenheid die zij tijdens haar leven ons heeft
gegeven! Het afscheid vond plaats in besloten kring op
zaterdag 5 juli op de begraafplaats lJsselmonde. We leven
mee en bidden om Gods troost voor de kinderen
Liesbeth, Henk en Marian, Meike en Leen en de
(achter)kleinkinderen. Voor een ieder die haar zal missen.
Op zondag 6 juli hebben we haar in de Pelgrimskerk
herdacht.

6 juli

Schrijven ter afscheid stage Pelgrimskerk
Gemeente van Jezus Christus,

Na een periode van stagelopen in uw gemeente neem ik
op zondag 6 juli afscheid van u en van jou. Ik zie terug
op een prachtige tijd, een tijd van ontmoeten, geloven,
herijken en verwonderen. Het was een tijd van
ontmoeten, ik heb u en jou mogen leren kennen tijdens
de diensten en allerlei activiteiten. Het was een tijd van
geloven, ik heb geproefd hoe geloof in uw en jouw leven
kleur krijgt. Het was een tijd van herijken, want kerk zijn
in de stad is anders dan op een dorp. Soms maakte hetin
mij veel vragen los, waar ik erg dankbaar voor ben. En
het was een tijd van verwonderen. |k heb me
verwonderd over de ontmoeting met u en met jou, de
gesprekken die we met elkaar hebben gehad, de

Vakantie

Wij zijn vrij/afwezig vanaf 29 juli tot en met 25 augustus.
Op de zondagsbrief wordt vermeldt wie de pastorale
aanspreekpunten/ achterwacht is of zijn in deze weken.
Voor nu en straks: ga met God.

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, Jeannette en
Dirk van Vreeswijk

Bloemen:

De bloemen zijn de afgelopen periode met een groet en ter
bemoediging namens de gemeente van de Pelgrimskerk
gegaan naar:

25 mei mw. Nicolai
1juni dhr. Koffijberg
8 juni mw. Koolmees
15 juni mw. Klapwijk
22 juni fam. Den Daas
29 juni fam. Slager

dhr. Mandemaker

bezoekjes die ik bij mensen mocht doen, de activiteiten
waar ik bij mocht zijn. Er zijn zoveel momenten op te
noemen waarbij ik denk: wat was dit bijzonder! Ik ben zo
dankbaar voor alles wat u me heeft willen leren. U levert
daarmee een bijdrage aan de vorming van mij als
toekomstig theoloog. Maar minstens zo belangrijk: u
heeft een bijdrage geleerd aan de vorming van mij als
mens. Hartelijk bedankt! Ik wens u en ik wens jou de
zegen van God toe in uw en jouw leven. Ga met God en
Hij zal met je zijn!

Een liefhebbende groet van Erik
Bruggeman
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Een groepje ouderen wacht achter in de kerk op de
‘Hobbels & Hoop’ zomerwandeling o.l.v. de dominee.
Buiten staan de jonge wandelaars te popelen. “We zijn
niet voor niks zo vroeg opgestaan,” zegt Remco. “lk
hoop dat we herten zien!” Marije heeft de route op
haar telefoon. “Laten wij maar vast gaan,” zegt ze, “de
rest komt zo wel.” Daar vertrekken de jongeren richting
bos. De dominee heet de mensen binnen welkom. Kik
en de muizen luisteren mee. Hij zegt dat de wandeling
over ‘hoop’ gaat. Dat het leven hobbels kent. En dat
hoop je helpt over hobbels heen te komen. “Nou,”
bromt meneer Blok in zijn rolstoel, “ik hoép dat er
koffie is.” “Eérst wandelen!” roept mevrouw Bontje.

Ze schuifelen over het plein, sommigen kwiek, anderen
met rollator.

‘%‘ Pelgrims van hoop &

Nl = ‘

Op straat komt de groep goed op gang. De kwieke
lopers komen 't eerst aan bij het bos. Ze wachten
geduldig tot de laatste mevrouw er ook is. Maar die
moet eerst uitblazen. Dan trekken ze verder. Het is erg
hobbelig. Halverwege het pad loopt de rolstoel vast in
een kuil en is iedereen uitgeput. “Hemeltje,” zucht de
dominee, “hoe komen we hieruit?? Waar zijn de
jongeren?” Kik en de muizen sprinten weg. Ze vinden
de jongeren op de zandverstuiving en maken zoveel
kabaal, dat die snel teruggaan en de rolstoel bevrijden.
“Mensen!” zegt de dominee, “Dit was een hobbel.
Maar de jeugd brengt hdép!” “Hm. Hépelijk brengen
ze ons ook koffie,” bromt meneer Blok. En dat vinden

de jongeren een tépidee.
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Hier zie je de kerk A, het plein B, de straat C,
het bos b en de zandverstuiving & waar het
bovenstaande verhaal zich afspeelt. Alle drie
groepjes (de ouderen, de jongeren en Kik en
de muizen) zijn vertrokken vanuit A, de kerk.
EN ook weer teruggekomen bij A, Maar welke
route heeft elk groepie ofgelegd? Kun jij) met
drie kleuren stift de route erin tekenen van:
* de Ouderen (met rood), cammmD®

+ de Jongeren (met geel) ar—=

* Kik en de Muizen (met blauw)?

Na afloop weet Jij precies wie de kortste
route hebben gelopen en wie de langste,
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en neer naar de kerk gegaan om koffie, thee en lekkers te halen.

en hoe dat kwam! ‘it

Uit de Bijbel

Er kwamen veel mensen naar de apostelen toe.

Ze brachten zieken mee, en mensen die een kwade
geest in zich hadden. bie werden allemaal beter gemaakt.
Er werden zelfs zieken buiten op straat gelegd, op
draqgbedden en slaapmatten. Ze hoopten dat Petrus

voorbij zou lopen, en dat ze dan gezond zouden worden

door zijn schaduw. Uit het boek Handelingen 515-16 BGT

* Oplossing: Kik en de muizen ABCDEDCBA; Ouderen ABCDCBA;
Jongeren ABCDEDCBABCDCEA (want ze zijn nog een keer op




